
  

18.07.2025 “Goddelijke Rust” 

ِِبسِْمِِ نِِِالَلّه حْمهَٰ حِيمِِِالرَه  الرَه

ِِ لِلََّٰ ِوه انهِِم ْ عهِا۪يمه انًاِمه ۪ٓواِا۪يمه ادُ زْده ِليِه ف۪يِقُلُوبِِالْمُؤْمِن۪ينه ك۪ينهةهِ ِالسَه له ِالَهذ۪۪ٓيِاهنْزه هُوه
ِ ك۪يمًا  ل۪يمًاِحه ُِعه ِالَلَّٰ كهانه ِوه الْْهرْض ِ اتِِوه وه مَٰ  جُنُودُِالسَه

ِ ِالنَهبِيَُ قهاله حهِِلْهِ :صلى الله عليه وسلموه إلَِْهِ هِ ِالَلّه تْهُمُِالِْيهقْعُدُِقهوْمٌِيذْكُرُونه ِمهِفَه هُمُِتِْشِيهِغهِ،ِوهِِئكِةُِله
حْمةُِوهِ لهتِْعهِالرَه كِينهةُِِلهيْهِمِِنهزه هُمُِذهِ،ِوهِِالسَه ره ُِِكه هُِِنِْفِيمهِِالَلّه  عِنْده

 

Eerbiedwaardige Moslims! 

Het onderwerp van onze preek van vandaag is een 

van de spirituele toestanden van het hart: 

goddelijke rust en kalmte. 

Goddelijke rust is een toestand van innerlijke rust, 

vertrouwen, kalmte en tevredenheid die door de 

genade en barmhartigheid van Allah de Verhevene 

aan het hart wordt geschonken. Het betekent dat 

het hart zich niet laat meeslepen door wereldse 

gebeurtenissen en zich volledig overgeeft aan de 

goddelijke wil. 

Onze Verheven Heer zegt in de Heilige Koran: 

"Hij is het Die rust en kalmte in de harten van de 

gelovigen neerzendt, opdat zij nog meer in geloof 

mogen toenemen. Aan Allah behoren de 

legermachten van de hemelen en de aarde. Allah 

is Alwetend, Alwijs." (Soera al-Fath, vers 4) 

Waardevolle Moslims! 

Een hart dat met goddelijke rust is begiftigd, is 

geduldig, kalm en vol vertrouwen. Het raakt niet 

in paniek bij beproevingen, noch wordt het 

overmoedig bij zegeningen. Een gelovige wiens 

hart met kalmte is vervuld, aanvaardt alles wat het 

lot brengt — of het nu bitter of zoet is — met 

tevredenheid en rust. 

Onze geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: "Wanneer 

een groep mensen samenkomt om Allah te 

gedenken, dan omringen de engelen hen, daalt 

Allah’s barmhartigheid op hen neer, wordt hun 

hart vervuld met rust, en Allah noemt hen bij naam 

bij degenen die bij Hem zijn." (Moeslim, Zikr 39) 

Dierbare broeders en zusters! 

Goddelijke rust is een groot geschenk dat Allah de 

Verhevene schenkt aan Zijn geliefden, opdat hun 

harten bevrijd worden van wereldse banden. Deze 

toestand zorgt ervoor dat een dienaar zich neerlegt 

bij het oordeel van Allah, verlost wordt van 

twijfels, angst en fluisteringen, en met innerlijke 

rust en vertrouwen gelooft. 

Als we geluk en vrede willen in ons leven, moeten 

we eerst de basisprincipes van het geloof goed 

leren en ons hart vullen met rust door vaak Allah 

te gedenken. 

Waar moslims zich ook bevinden, wanneer zij 

samenkomen, zouden zij zich bezig moeten 

houden met het gedenken van Allah en het 

vergaren van kennis, elkaar herinneren aan Allah, 

gesprekken voeren die ons doen nadenken over 

Zijn macht en majesteit, de Koran lezen en samen 

Allah verheerlijken. Alleen dan zullen onze harten 

rust en vrede vinden. 

Ik wil mijn preek afsluiten met een vers uit de 

Koran: "Op die dag zal noch rijkdom baten, noch 

kinderen; behalve degene die met een zuiver hart 

tot Allah komt." (Soera ash-Shoera, verzen 88–89) 

 


